
Het ontvangen van de Eerste H. Communie in de parochiekerk van de H. Urbanus 
was een bijzondere gebeurtenis in het leven van de jonge kinderen. 

 

 
 

1962: Frits Nordsiek en Thea Platje knielend. Zij ontvangen de H. Communie 
uit handen van Pastoor Bollinger ( van 1960-1966 pastoor te Duivendrecht) 

Frits en Thea waren buurkinderen van elkaar 
 



Ook André Bekema jr en Frits Nordsiek waren buurkinderen. 
 

 
 

Hier leggen de communicanten André Bekema jr. en Frits Nordsiek bloemen  
bij het Maria altaar in de Sint Urbanuskerk te Duivendrecht 1962 

 
Hans Nordsiek ontvangt in 1967 zijn Eerste Heilige Communie: 

 

 
 
 



 
 

4 mei 1967 De communicantjes op de trappen van het altaar. 
De voorbereiding op de H. Communie gebeurde op school tijdens de godsdienstlessen 

door de pastoor en de onderwijzer(es). 
 

De pastoor is A.H. van der Meule, n van 1966-1969 pastoor in Duivendrecht. 
Pastoor van der Meulen werd in 1969 opgevolgd door pastoor J.J. Laan 

 


