
 
 

De broertjes Nordsiek in 1968.  Hans 3e klas en Frits 6e klas 
 

 
 

Frits in 1967 5e klas van juffrouw E. Verburg 



 
 

 1971: Hans Nordsiek in de zesde klas van mijnheer Bekema,  het hoofd der school 
 

 
 

In 1971 ging de zesde klas voor een driedaagse naar Hilversum. De accommodatie: een 
stilstaande trein met perron. De begeleiding bestond uit meester Bekema, een geestelijke en 
kooksters. Het was en feest ter afsluiting van de lagere school.  
 
 



 
 

Klaar-overs aan de Rijksstraatweg in Duivendrecht. Ca 1971 
 
De Sint Joannesschool (1913) lag precies aan de overkant van de Sint Urbanuskerk (1878) 
links op deze foto en de Antoniushoeve (1889) van Ferd van Schaick daarnaast. 
 
Elke ochtend en middag was een team van verkeersbrigadiers ('klaar-overs') druk doende om 
de van- en naar school gaande kinderen en ouders veilig te laten oversteken. 


