
 
 

Eind januari 1964: Het onderkomen voor de twee kleutergroepen liet veel te wensen over en 

de lokalen voldeden absoluut niet aan de eisen. De heer Nordsiek klimt in de pen. Een 

gesprek met het schoolbestuur van der Urbanusparochie en de betrokkenen is het resultaat. 



 

 
 



 
 

Nog voor het eind van het jaar hebben de kleuters een nieuw onderkomen in de school 

En natuurlijk dragen zij daar pantoffeltjes en dikke sokken met een zooltje van schuimplastik. 

 

 

De kleutergroepen gaan in 1968 met juf Magda en juf Carla op de foto. 

 

Zie hier onder. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


