
 

IN DE VIJFDE KLAS VAN DE S.JOANNESSCHOOL  

LUCIA SCHOUTEN (GEB.1955), DOCHTER VAN KITTY WORTEL 

. 

 

In 1950 zijn mijn ouders getrouwd en 

“genoten” zij inwoning op de etage van de 

Van Damstraat 14, het ouderlijk huis van 

mijn moeder. Mijn ouders kregen vier 

kinderen Joep (1953), Thea (1954), Lucia 

(1955) en Rob (1967), Mijn vader werd 

door vatenfabrikant Van Leer uitgezonden 

naar Nigeria en Kameroen van 1953-1964. 

Toen wij uit Afrika terugkwamen hebben 

mijn ouders het huis van mijn moeders 

ouders gekocht met het vaste plan om niet 

meer weg te gaan. Wel kwam de bouw van 

de Bijlmer steeds meer in zicht, maar toen 

de eerste flats er stonden leek het allemaal 

nog zo ver weg. Vanaf het balkon hadden 

wij toch nog een riant uitzicht.   

 

Net als mijn moeder Kitty (1925) en haar zussen Tiny (1918) en Thea (1930) Wortel vroeger 

ging ik naar de Sint Joannesschool in 1964. 

 

Mijn moeder vertelde over haar schooltijd: “’s Zomers moesten de mouwen van je jurk een 

lengte hebben tot over je elleboog. Zo niet dan werden er stofdoeken aangespeld door de 

nonnen. Je zou er toch een trauma aan overhouden!” 


