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Edwin Raap, woonachtig aan de Rijksstraatweg 99 in Duivendrecht, stuurde 24 maart 2017 een mailtje aan de 
Stichting Oud-Duivendrecht: 
 
Vorige week stond er plotsklaps een oudere heer bij ons op de stoep. Hij bleek op ons adres (RSW99) geboren te zijn 
vlak voor de oorlog. Mijn vrouw heeft een tijdje met hem gesproken en hij heeft foto's genomen. 
Kort daarop stuurde hij ons een brief waarin hij ons bedankte, maar ook enkele anekdotes over het huis en de oorlog 
schreef. Ik kan me zo voorstellen dat de redactie van Duivendrecht Destijds dat ook leuk vindt om te delen op de 
verhalenwebsite. 
De schrijver heeft er mee ingestemd. Foto's had ie niet, maar hij ging op zoek. Groet Edwin 
 

 

Rijksstraatweg nummer 99 in Duivendrecht 
 
 
 

De brief van Ron Noordenbos: 
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Het verhaal gaat hieronder verder: 
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